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Voorwoord  
 
Beste Utrechters, waarde gasten, 
 
Dit jaar heeft de Vredesweek als thema “Vrede verbindt over grenzen”. Met u allen is onze bedoeling om 
drie dagen van ontmoetingen en gesprekken te organiseren. Die zullen ons voeren langs diverse 
gedenkwaardige plekken en religieuze trefpunten. We gaan samen op stap om naar elkaar te luisteren. 
 
Wat verstaan we onder vrede? In de samenleving komen we vaak heel wat onbegrip, vooroordelen en 
discriminatie tegen. Dat leidt er al snel toe dat groepen die zich niet betrokken, niet erkend voelen.  
Ze neigen ertoe de samenleving de rug toe te keren, en in het uiterste geval leidt dat tot extremisme, tot 
radicalisering.    
 
Het thema ‘Vrede verbindt over grenzen’ nodigt uit om grenzen op te zoeken en te overschrijden. Want aan 
de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen 
leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt 
dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende 
culturen goed mogelijk en verrijkend is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in 
voor een inclusieve samenleving. Er is in de praktijk ook een groeiend verlangen naar vrede. Onze 
samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten 
zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.  
 
Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste 
manier om dat te doen? Elkaar ontmoeten en met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard 
werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel, merk je elkaars gevoeligheden. En ja, soms zijn er 
momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om 
geld te verdienen aan controversiële zaken zoals wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het 
noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht. Dan zoek je bondgenoten, dan 
sla je handen ineen.  
 
Mogen deze drie dagen in september bijdragen tot nieuwe inspiratie en dieper besef van verbondenheid,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdel Chrifi, 
Voorzitter UPLR  
 

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/themas/omstreden-wapens-en-wapenhandel


Vredesweek 27, 28 en 29 september 2019  
Vrede verbindt over grenzen 
 
 
 
 

Wat gaan we doen 

 
 

Met als kernthema: “Vrede verbindt over grenzen” gaan wij met een bus rijden door Utrecht. Wij rekenen 
op 50 deelnemers die met de bus meereizen naar de verschillende locaties. Vanwege het thema hebben wij 
ook gasten uit andere Europese landen uitgenodigd om met ons samen in Utrecht mee te reizen. Een prima 
en unieke gelegenheid om ervaringen internationaal met elkaar te delen.  
 
Vanuit de gemeente Utrecht worden burgers, gemeenteraadsleden en ook college van Burgemeester en 
wethouders uitgenodigd om op de diverse locaties die worden bezocht aanwezig te zijn, en mee te doen 
met het programma.  
 
Verder is het heel belangrijk dat ambtenaren en burgers, betrokken bij het programma “Utrecht Zijn Wij 
Samen” met ons in de bus meereizen. Ervaringen delen en elkaar ontmoeten is in dit weekend zeer 
belangrijk, want daarna gaan wij nog beter de dialoog aan en de Vrede in de stad Utrecht bewaren en 
bewaken!  
 

Doel en doelgroep 
Het belangrijkste doel is ontmoeting en dialoog. We rekenen op 50 mensen die met de bus meereizen. 
Verder is er op de verschillende locaties een ontmoeting met velen anderen. Deze drie dagen zoeken wij 
de mensen, Utrechters op in hun vertrouwde omgeving. ” Als je elkaar eenmaal kent, zijn er geen grenzen 
meer, dan zoek je elkaar op en dat kan blijvend zijn”. De samenstelling is man, vrouw, oud, jong en 
autochtoon als allochtoon zijn. Wij beogen een zo divers mogelijk Utrecht bij elkaar te brengen. 
 

Hoe kunt u ook meedoen 
Voor bus en rondvaart geldt helaas dat de ruimte beperkt is. Maar we we ontmoeten u graag op de diverse 
tijden en locaties die hieronder worden vermeld! Waar een lunch of diner wordt aangeboden stellen we 
uw aanmelding op prijs (bij de locatie). Geef aub dan ook uw dieet aan. 
 

Partners  
Deze drie dagen werken wij samen met een breed palet aan organisaties en personen in onze stad Utrecht: 
Gemeente Utrecht met de afdelingen Welzijn/Veiligheid, religieuze en ook maatschappelijke organisaties, 
verschillende migrantenorganisaties, welzijnsorganisatie Dock, Scholen, Buurteams, Hogeschool en 
Universiteit van Utrecht, Politie Utrecht, Studentenverenigingen en ook artiesten vanuit Utrecht.  
 
Media 
Publieke aandacht is zeer welkom, plaatselijke media zijn op de hoogte gesteld van ons evenement. Alle 
deelnemers worden uitgenodigd om via social media hun ervaringen te delen met anderen.  

 
 



Programma 27, 28 en 29 september 2019 

 
VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 13.00 UUR – 14.30 UUR ONTVANGST 
MOSKEE OMAR AL FAROUQ, STICHTING ALDAWA AL ISLAMIA NEDERLAND 

 
Het Islamitisch Centrum Al Dawa verzorgt – onder 
de bezielende leiding van de voorzitter, 
Abdelmajid Khairoun – cursussen en geeft 
onderwijs. Men kijkt over grenzen heen op twee 
manieren: door in de wijk en daarbuiten 
contacten te onderhouden met andersgelovigen. 
Zo groeit het vertrouwen, en wanneer er 
problemen zijn weet men elkaar te vinden, Maar 
grenzen worden ook letterlijk overschreden met 
hulpacties in het buitenland, zoals distributie van 
voedselpakketten in noodgebieden (aan Rohingya 

vluchtelingen bijvoorbeeld), het slaan van waterputten in de Sahara, en de ondersteuning van klinieken in 
o.a. Nieuw-Guinea en Benin. 
 
 

 
 
 



15.00 UUR – 16.30 UUR  
RONDLEIDING ULU MOSKEE, ONTMOETING MET BEZOEKERS EN GESPREK OVER VREDE 
 

De Ulu Moskee ligt aan het 
eerste plein in Nederland 
dat naar een islamitisch 
gebedshuis is vernoemd: het 
Moskeeplein, in de 
Utrechtse wijk Lombok.  
 
Het gebouw heeft naast een 
islamitische gebedszaal ook 
een stilteruimte voor 
andersgelovigen. Hierin is 
het uniek in de wereld. Het 
moskeebestuur heeft 
hiervoor gekozen omdat in 
de wijk relatief veel 
christenen en joden wonen.  
 
Op de begane grond zijn 
tevens winkels te vinden. De 
moskee heeft een flinke 

gebedsruimte op de tweede etage, met twee grote balkons voor vrouwen. De minaretten worden na 
zonsondergang van binnenuit verlicht. Oktober 2015 opende de nieuwe moskee haar deuren, en de 
officiële opening vond in mei 2016 plaats.  
 
16.30 UUR – 17.30 UUR 
 ONTMOETINGEN IN ANTONIUSKERK  
 
De Antoniuskerk in de multiculturele wijk Lombok kent al meer dan 20 jaar interreligieus contact met 
Moslims (van de Turkse Ulu-moskee en de Marokkaanse Al Assoena Moskee) en ook mensen van de 
liberaal Joodse Gemeente. Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen kwamen regelmatig 
bij elkaar, bezochten elkaar, hielden multiculturele (en multi-culinaire) samenkomsten, namen gezamenlijk 
deel aan activiteiten in de wijk en probeerden samen oplossingen te vinden voor lokale problemen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.00 UUR – 20.00 UUR  
ONTMOETING EN DINER (VEGETARISCH, KOOSJER EN HALAL) IN SHRI KRISHNA MANDIR 

(BUURTCENTRUM OASE) 
 
Welke rol speelt het Hindoeïsme, hoe dragen zij bij aan rust en vrede? In 2013 is het initiatief genomen om 
de haalbaarheid van een Mandir, een Hindoetempel, in de Utrechtse regio te onderzoeken. In afwachting 
van een eigen gebouw hebben zijn er maandelijkse diensten en lezingen in Buurtcentrum Oase aan de 
Cartesiusweg. Vrijwilligers zorgen er maandelijks voor dat voorzieningen getroffen worden om een sfeer te 
creëren passend bij een tempelbezoek. Wij kunnen rekenen op een grote groep belangstellenden uit stad 
Utrecht en ook de regio Utrecht.  
 
De Shri Krishna Mandir werkt samen met Stichting Asha ( www.stichtingasha.nl) Wij werken samen met de 
gemeente Utrecht andere geloofs- en religieuze organisaties. Voor meer verbinding tussen de 
verschillende geloofs- en religieuze organisaties participeren wij in het Utrechts Platform voor 
Levensbeschouwing en Religie. Wij bieden een ontmoetingsplek die openstaat voor eenieder, een plek 
waar allerlei maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. Een Mandir waarin er kennis 
over het Hindoeïsme wordt uitgedragen.  
Het gaat dus niet alleen om religie. In gesprekken gaan we ook onderwerpen waar een taboe op rust niet 
uit de weg. Zo nemen we volop deel aan een veelkleurige samenleving, en bevorderen in het bijzonder ook 
de betrokkenheid en weerbaarheid van kwetsbare groepen en personen.  
 
Een korte opsomming van onze aanbod:  
 

• Maandelijkse diensten met bespreking maatschappelijke thema’s  
en vieringen van hoogtijdagen (Diwali, geboortedag van Shri Krishna)  

• Bezoeken en ontvangen van scholen voor informatie over het Hindoeïsme  

• Organiseren van festivals voor jongeren en ouderen  
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingasha.nl/


ZATERDAG 28 SEPTEMBER 
10.00 – 11.00 UUR DOMKERK, rondleiding 
 

De prachtige Domkerk, met de (nu even voor restauratie ingepakte) toren is al eeuwenlang het religieus 
middelpunt in de stad. De Toren staat los van het restant van kerk: een fatale storm in 1674 veranderde 
het middenschip van de kerk in een puinhoop – het huidige Domplein ontstond… 

 
Om 10.00 uur worden we gezamenlijk welkom geheten, daarna zullen gidsen drie 
groepen rondleiden met als thema’s ‘Beeldverbod en iconoclasme’, en 
‘Barmhartigheid en Sint Martinus’. Natuurlijk – Sint-Maarten, de schutspatroon 
van Utrecht. De Utrechtse stadsvlag en het stadswapen herinneren met de helften 
rood en wit aan de halve rode mantel (Sint-Maarten gaf de helft ervan aan een 
arme bedelaar) en aan zijn witte onderkleed. 
 
 
 

Met elkaar kunnen we in gesprek raken 
terwijl we gevoerd worden langs altaar 
retabel, de deur van de Domkerk en 
overige bezienswaardigheden. Ook de 
pandhof is in het bezoek opgenomen. 
In de sacristie is er gelegenheid – met 
water, koffie en thee – om ervaringen 
uit te wisselen.  



11.30 UUR                       RONDVAART DOOR UTRECHTSE GRACHTEN 
 

 
 
13.00 UUR                       LUNCH           
 
14.00 UUR                       BEZOEK CHINESE BOEDDHISTISCHE TEMPEL ZUILEN   
 
Sinds enkele Jaren is er in Utrecht een Chinese tempel, “de Longquantempel van groot mededogen”. Het is 
ook een klooster waar 6 nonnen permanent wonen en werken. Het klooster staat onder toezicht van de abt  

van de Longquan 
Monastery in Beijing. De 
boeddhistische richting is 
Mahayana boeddhisme. Er 
worden Dharma 
bijeenkomsten gehouden, 
die voornamelijk bezocht 
worden door de Chinese 
gemeenschap, maar 
daarnaast zijn er seminars, 
tentoonstellingen en 
meditatiesessies, 
toegankelijk voor iedereen. 
 
 
 
 
 



15.30 UUR                        
RAPHAELKERK OVERVECHT 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rafaelkerk is een katholieke kerk van de Utrechtse wijk Overvecht, in moderne stijl gebouwd in 1967. 
Zoals de wijk multicultureel is, zo is ook de Rafaelkerk een ontmoetingsplaats van vele culturele en 
religieuze groepen. Allereerst is een veelsoortigheid van kerkdiensten: op zaterdag de Eritrees-Orthodoxe 
Kerk, op zondag de Nederlands Katholieke Kerk, de Pools Katholieke Kerk, de Irakees-Katholieke Kerk 
(maandelijks), een Eritrees-Evangelische christengroep en een Nigeriaanse Pinkstergroep. Door de week 
komen er kleinere geloofsgemeenschappen, zoals een Surinaamse, een Antilliaanse en een Frans 
sprekende Afrikaanse groep. Onlangs kwam zelfs een Sjiitische groep Moslims rouwen om Ali en Hoessein. 
Tussen door komen er in de Rafael ook mensen voor persoonlijke samenkomsten. Allemaal kinderen van 
dezelfde en ene God.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
17.00 UUR                       DINER 



ZONDAG  29 SEPTEMBER 9.30 UUR   
 GEERTEKERK BIJWONEN VAN DE VREDESDIENST 
 

Al meer dan tien jaar zijn er ontmoetingen – 
tweemaal per jaar – van leden van de Remonstrantse 
Gemeente Utrecht en bezoekers van de Omar al 
Farouq moskee.  Net terug van een gezamenlijke reis 
door Marokko zal de band nog eens extra zijn 
verstrekt!  
 
De dienst deze morgen biedt ook iets bijzonders: In 
september 1619 werd in Antwerpen de 
Remonstrantse Broederschap opgericht. Tijdens deze 
kerkdienst staan wij stil bij deze bijzondere 
gebeurtenis. Wat was het bijzondere geluid van de 
Remonstranten en hoe klinkt dat vandaag de dag? 
 
Aansluitend zal er de mogelijkheid zijn om met elkaar 
een speurtocht te maken naar remonstrantse sporen 
in Utrecht. 
 
Voorganger: Marthe de Vries 
 
12.00 uur LUNCH 
 

13.00 UUR  BEZOEK, RONDLEIDING EN DIALOOG  
IN DE SYNAGOGE VAN DE LIBERAAL JOODSE GEMEENTE UTRECHT 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

  
De synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht (LJGU) is gevestigd in het voormalig Israëlitisch 
weeshuis aan de Nieuwegracht. Behalve het houden van - om de twee weken – diensten op vrijdagavond 
en zaterdagmorgen (sjabbatdienst) vieren we ook alle joodse feestdagen. Daarnaast is er onderwijs voor 
kleuters en kinderen onder meer ter voorbereiding van hun bar en bat mitswah (kerkelijke volwassenheid). 
Voor volwassenen is er een uitgebreid aanbod van cursussen. De LJGU is betrokken bij dialoog-activiteiten, 
en interreligieuze gesprekken. Dat vinden wij heel belangrijk, want vrede en respect heeft te maken met 
dialoog. Ook op scholen zijn wij actief onder meer bij het ondersteunen van leerlingen in het vak 
Godsdienstleer en burgerschap. Zo hebben wij ook ruim contact met jonge mensen. Wij werken mee aan 
het landelijk project ‘Leer je buren kennen’, waardoor veel MBO- en ROC-leerlingen de synagoge bezoeken.  
In dit historisch gebouw dragen wij ook de joodse cultuur uit door concerten en filmavonden.  
Door deze activiteiten is er contact en openheid met de inwoners van deze stad wat van groot belang is in 
een tijd waarin wederzijds begrip zo nodig is. 



14.30 UUR           SAMEN NAAR CATHARIJNE CONVENT 
 
 
Het Catharijneconvent is een rijksmuseum voor 
kerkelijke, christelijke en religieuze kunst in Utrecht. 
Het is gevestigd in het 
voormalige klooster het Catharijneconvent, dat 
vermoedelijk reeds in de 12de eeuw gewijd was 
aan Catharina van Alexandrië. Het klooster is van 
oorsprong verbonden met de Sint-Catharinakerk, die 
in 1853 de kathedrale bisschopskerk van Utrecht 
werd. Het museum heeft een uitgebreide collectie 
bijzondere (kunst)historische objecten vanaf de 
vroege Middeleeuwen tot de 21e eeuw. De vaste 
collectie geeft een beeld van de christelijke kunst- en 
cultuurgeschiedenis van Nederland en de invloed 
van die geschiedenis op onze samenleving. De 
collectie omvat onder andere rijk geïllustreerde handschriften, boekbanden, beelden, schilderijen, 
altaarstukken, kerkelijke kleding en kostbare voorwerpen van de goddelijke eredienst. Telkens worden, zo 
mogelijk naar aanleiding van de actualiteit, speciale tentoonstellingen opgebouwd, zoals van Maria, 
Maarten Luther, van relieken of bepaalde geloofstradities 
 
 
16.00 UUR           BEZOEK 24 OKTOBERPLEIN  
BLOEMENMONUMENT KANALENEILAND/TRAMSLACHTOFFERS 
 
AANSLAG OP TRAM IN UTRECHT 

Op 11 maart dit jaar vond er ’s morgens een 
schietincident plaats in en rond een tram in 
Kanaleneiland. Hierbij vielen vier doden en zes 
gewonden Alle inwoners van de stad Utrecht 
kregen het advies binnen te blijven. In de namiddag 
werd een verdachte gearresteerd. Het betrof een 
37- jarige inwoner van Utrecht. Deze man wordt er 
van verdacht te hebben gehandeld vanuit een 
terroristisch motief. In de stad Utrecht heerste 
grote verbijstering en verdriet. In die week hebben 
leden van het Utrechts platform voor 
levensbeschouwing en religie (UPLR) elkaar 
opgezocht in de Omar-al-Faroukmoskee.  
 

 
 
 
 
Er is een oproep tot vrede opgesteld, er is 
deelgenomen aan de stille tocht en in de volgende 
week is er een speciale dialoogavond 
georganiseerd. Uiteindelijk leidde deze droevige 
periode tot steeds meer contacten tussen mensen 
die zoeken naar vrede, ontmoeting en dialoog. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum_(algemeen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catharijneconvent_(klooster)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Alexandri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Catharinakathedraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Catharinakathedraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen


                   
De eerste bloemen op het 24 Oktoberplein - Massale deelname aan de stille tocht 

Herdenking in FC Utrecht stadion 
Utrechtse moslims willen vrede                 
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